
Albergen, 31 augustus 2022

Geachte burgemeester,

We hebben u gemist!

Als inwoners van Albergen, zijn we twee weken geleden volledig verrast door de overheid.
Dat leidde tot verwarring en ongeloof, maar ook tot een zekere angst en woede. Emoties die we deels
ook van uw gezicht af hebben kunnen lezen. U en de rest van het college werden immers net zo
overrompeld door dit besluit. Snel herpakken was het devies en vol inzetten op het pareren van deze
schending van onze democratie. We twijfelen niet aan het werk dat sindsdien in het gemeentehuis is
verricht. Ook zijn we bijzonder te spreken over de inzet van onze gemeenteraad, met een unaniem
aangenomen motie tot resultaat. Ons applaus van gisteravond was welgemeend en meer dan
verdiend.

Daarmee is de onrust in ons dorp echter niet beteugeld. Albergen worstelt met hetgeen ons wordt
opgedrongen en vooral met het feit dat we daarop geen enkele inspraak hebben. Tot op heden
hebben we de rust weten te bewaren, maar hoe lang houden we dat nog vol? Voor een aantal van
ons slaan de emoties door naar wanhoop en we weten allemaal tot welke daden dat kan leiden. 
We zijn een hecht dorp en we letten op elkaar, maar dat betekent niet dat we alles en iedereen in de
hand kunnen houden. En juist op dat punt hebben we de steun van onze burgermoeder nodig. 
We waarderen het dat u bij ons evenementen opent, lintjes uitdeelt en jubilarissen feliciteert. Wat er
nu in ons dorp gebeurt, is echter van een geheel andere orde. Een hart onder de riem is meer dan ooit
nodig. Kom daarom naar Albergen. Spreek uw steun uit, geef ons hoop en bedaar de gemoederen. 
Schuif protocollen aan de kant en laat uw hart spreken. Kom naar Albergen, we missen u!

Met vriendelijke groet,

Namens de groep ‘ Achterban Albergen

 


